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Meditatie 
Eibert Kok

Het is winter. In deze winterperiode staan verhalen over koning 
Salomo op het leesrooster. Twee woorden, winter en koning, om 
te overdenken. Samen vormen ze het woord winterkoning. 

Ik ben geen vogelkenner, dus ik ben op zoek gegaan naar de 
winterkoning, die vanwege het formaat meestal met het ver-
kleinwoord als winterkoninkje wordt aangeduid. Je zou denken: 
Een winterkoning is als koning van de winter in zijn element in 
de winter en kan goed tegen kou en sneeuw, maar dat blijkt niet 
zo te zijn. Op de site van de Vogelbescherming lees ik: ‘Bijzonder 
kleine vogel, met de bekende opgerichte staart en luide zang. Is 
ondanks zijn naam niet bestand tegen koude winters.’ Een win-
terkoning gedijt het beste bij zachte winters. Waarom heet die 
dan winterkoning? Omdat die ook ’s winters, soms zelfs tijdens 
een sneeuwstorm, ongestoord zijn liedje blijft zingen.
Volgens een oud Nederlands volksverhaal is de winterkoning niet 
de koning van de winter, maar van de vogels. Dat werd hij door 
een slimmigheid. De vogels vonden dat ze een koning nodig 
hadden, net als de landdieren. Maar wie moest dat worden? Er 
werd besloten tot een wedstrijd. Wie het hoogst zou vliegen, 
moest het worden. De adelaar werd de winnaar, niemand maak-
te een schijn van kans. Maar de slimme winterkoning was op de 
rug van de adelaar gaan zitten en toen die echt niet meer kon, 
vloog de winterkoning vanaf de rug van de adelaar een stukje 
omhoog. Zo kwam de winterkoning het hoogst. De andere vo-
gels vonden het maar niets dat zo’n klein, bruin mormel koning 
zou worden en ze hielden zich niet aan de afspraak. De winter-
koning moest vluchten voor zijn leven en verstopte zich in een 
hol. De uil kreeg vervolgens de opdracht dat hol voor altijd te 
bewaken, maar die viel in slaap. Toen ontsnapte de winterkoning 
en riep: ‘Koning ben ikkik-kik-kik-kik’. 

Op 20 januari was de inauguratie van de nieuwe president van 
de Verenigde Staten van Amerika. Misschien zou verdeelde 
staten een beter woord zijn. En de nieuwe president doet er alles 
aan om niet de verbinding te zoeken, maar de confrontatie. Hij 
heeft lak aan alle regels en afspraken. Alles moet wijken voor 
datgene wat hij vindt. Grootheidswaan. Hij wil Groenland en het 
Panamakanaal bij de VS voegen, de Capitoolbestormers van vier 
jaar geleden gratie verlenen, en ieder die hem in de weg staat, 
zal daarvoor boeten. Er waait een kille, gure wind. Om koud van 
te worden. Ik maak me grote zorgen over de opstelling van deze 
man en alle gevolgen daarvan voor heel het wereldgebeuren. De 
vogel die het zegel van de president van de VS siert, is de adelaar, 
de roofvogel die in het Nederlandse volksverhaal koste wat het 
kost moest winnen om koning te worden, de grote leider van 
alles en iedereen. Was er maar een klein vogeltje hem te slim af.

Toen Salomo zijn vader David als koning moest opvolgen, richtte 
hij zich tot de Allerhoogste: “Schenk uw dienaar een opmerkza-
me geest, zodat ik uw volk kan besturen en onderscheid kan ma-
ken tussen goed en kwaad. Want hoe zou ik anders recht kunnen 
spreken over dit immense volk van U?’ Het beviel de Heer dat Sa-
lomo juist hierom vroeg, en Hij zei tegen hem: ‘Omdat je hierom 
vraagt – niet om een lang leven of grote rijkdom of de dood van 

je vijanden, maar om het vermogen om te luisteren en te onder-
scheiden tussen recht en onrecht – zal Ik je wens vervullen. Ik 
zal je zo veel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken 
dat je iedereen vóór jou en na jou overtreft. Ook waar je niet om 
gevraagd hebt zal Ik je geven: zo veel rijkdom en roem dat geen 
enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren. En als je 
Mij gehoorzaamt en je houdt aan mijn bepalingen en geboden, 
zoals je vader David dat deed, zal Ik je een lang leven schenken.’ 
Toen Salomo wakker werd, besefte hij dat hij een droom had 
gehad.” (1 Koningen 3).

De wijsheid van Salomo is spreekwoordelijk geworden. Wijsheid 
is wat koningen, presidenten, (regerings)leiders nodig hebben. 
In de wereld om ons heen zien we vaak een andere manier 
van doen: die van roofvogels, van je vijand dood wensen, van 
de grootste moeten zijn, van niet van luisteren om te onder-
scheiden tussen recht en onrecht, maar van hard schreeuwen 
en doordrukken van eigen gelijk. IJzig koud wordt het daardoor 
in onze wereld en in onze samenleving. Waar ik naar verlang 
is wijsheid, warmte, zachtheid. Was er maar een winterkoning 
die dat in zich had, die koning van de winter was, die er boven 
stond, en die met wijsheid, warmte en zachtheid de mensen wist 
te ontdooien. Op naar de lente. Is dat niet dat liedje, dat liedje 
van de winterkoning? ‘Eens komt de grote zomer …’ (Lied 747).

Winterkoning
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Uit het 
liedboek

(1) Nooit lichter ving de lente aan

dan toen uw hand ons volk bevrijdde.

Hoe hebben we in dat schoon getijde

verheugd maar huiverend verstaan:

Gods vijanden vergaan.

(2) De winter leek voorgoed voorbij

en vóór ons lag de volle zomer;

de macht was eindelijk aan de dromer,

de nieuwe mens, zo droomden wij,

verbrak de slavernij.

(3) Maar winters werd het in dit land;

’t is kil rondom en in ons midden,

in onze mond verstart het bidden,

doodskou gaat uit van onze hand

naar mens en dier en plant.

(4) O God, wat zijn wij dwaas geweest,

dat we aan de vrijheid zó gewenden,

dat wij de vijand niet herkenden,

in opstand tegen U, het meest

in eigen hart en geest.

(5) Vergeef het ons! Raak ons weer aan

met levensadem, lentetijding,

en doe met krachten ter bevrijding

ons hier in Christus’ vrijheid staan.

God, laat ons niet vergaan!
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We zijn over de helft met het oefenen van 
alle liederen en de scenes zijn nu gere-
peteerd. De komende weken werken we 
aan de afwerking. Het decor is tijdelijk op-
gesteld achter in de kerk (foto), zodat we 
de komende weken ook daarmee kunnen 
oefenen. De wisselingen van de scenes, 
het op- en afgaan, de afwisseling van spel 
en koor, het vraagt allemaal de nodige 
aandacht. Met veel plezier en energie 
wordt er gezongen en gespeeld.  
Achter de schermen is de werkgroep ook 
druk bezig met het drukwerk en techni-
sche en organisatorische zaken. Binnen-
kort start de kaartverkoop. 
Er zijn op zaterdag 15 maart twee voor-
stellingen, ‘s middags om 15.00 uur en 
‘s avonds om 20.00 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar via de deelne-
mers en op verschillende verkooppunten. 
In ieder geval in Brielle, Oostvoorne en 

Rockanje. De musical heeft ondertussen 
een eigen website: https://musical-ruth.
wixsite.com/website. 
Hierop staat de lijst met verkoopadressen 

en allerlei informatie over de musical. 
We hopen op twee keer een volle kerk bij 
de uitvoering! 

Namens de werkgroep, Ina Kok

Op weg naar de uitvoering van de musical Ruth 

Maar winters werd het in dit land
Ad den Besten heeft dit lied gemaakt met het oog op de veertig-
ste viering van Bevrijdingsdag in 1985. Bij het schrijven van  
dit lied werd hij ongetwijfeld geïnspireerd door de preek die  
dr. K.H. Miskotte op 9 mei 1945 hield in de nationale dankdienst 
in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Hij neemt namelijk de titel van 
deze preek (‘Gods vijanden vergaan’) over in de slotregel van de 
eerste strofe en slaat daarmee een brug van 1945 naar 1985.
In het lied wordt beleden dat ‘uw hand ons volk bevrijdde’. Zo’n 
nauwe verbinding van Gods handelen in onze geschiedenis is 
wellicht alleen na te zeggen door wie zelf geleden heeft onder 
de terreur van oorlog. Wil Den Besten met het woord ‘huiverend’ 
in alle voorzichtigheid deze verbinding leggen? De dichter sluit 
zichzelf nadrukkelijk in door in het lied de wij-vorm te hanteren. 
Zo dwingt de dichter ook de zangers zich te identificeren met 
de tekst. De tekst kijkt vanuit de lente terug op de winter en ziet 
vooruit naar de zomer.
In de tweede strofe is de winter in overdrachtelijke zin de tijd 
van de barre kou van honger en onderdrukking, en slavernij. De 
zomer breekt aan als tijd van licht, warmte en leven. Zou dan nu 

de macht zijn aan de dromer, de hoop dat de verzuilde en gepo-
lariseerde samenleving zou verdwijnen? In de derde strofe wordt 
de omslag ingeleid met ‘Maar’. De winter, de kou, keert weer. De 
dichter gebruikt allerlei woorden die in het woordveld van winter 
passen: ‘kil’, ‘verstart’, ‘doodskou’. De koude van de winter gaat nu 
niet uit van een vijand van buiten, nee, wij zijn zélf in het geding, 
nú, hoe wij als samenleving met elkaar omgaan. 
In de vierde strofe spreekt de dichter God aan met erkenning 
van schuld dat we de vrijheid niet als een kostbaar goed en een 
dure opdracht hebben beschouwd. De vijfde strofe zet in met 
een bede om vergeving. De dichter zinspeelt op de komst van de 
Geest, hier aangeduid met ‘levensadem’, waarin we een contrast 
horen met de woorden ‘kil’ en ‘doodskou’. De slotzin van deze 
strofe grijpt met het woord ‘vergaan’ weer terug op de slotzin 
van de eerste strofe. De dankzegging van strofe 1 is aan het eind 
van dit lied omgeslagen in indringende smeekbede: ‘God, laat 
ons niet vergaan!’ Lied 709 is, nu we dit jaar 80 jaar bevrijding 
vieren, misschien wel actueler dan ooit.
(Informatie ontleend aan liedboekcompendium.nl)



Kerkkronkel 
Theun Klein
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Volg je hart
Het is oudejaarsavond. Moeder heeft oliebollen gebakken. Miep 
mag een mandje met oliebollen naar opa en oma brengen. Ze 
zal meerijden met de bakker, tot aan de molen. Dan is het nog 
maar een klein stukje. Maar het paard van de bakker glijdt uit en 
valt. De bakker rijdt niet tot aan de molen. Zal Miep dan maar 
naar opa en oma lopen, door de weilanden?  Die domme Miep! 
Ze verdwaalt in de sneeuw. Haar voetstapjes sneeuwen dicht. 
Wie zal haar vinden.
Zo begint het ‘Voetstapjes in de sneeuw’ van W.G. van der Hulst, 
een zondagschool-boekje uit de vijftiger jaren. Gelukkig loopt 
het verhaal goed af. Bello, de hond weet opa te alarmeren en 
zo komt Miep weer terecht. Miep, haar ouders en grootouders 
weten het zeker. Hun gebeden in nood zijn verhoord.
Met een lichte zweem van jaloezie kijken we vaak terug op die 
tijd. Hoe heerlijk afgebakend was de wereld. We wisten precies 
wat goed en kwaad was, wie onze vrienden (in het westen) en 
vijanden (in het oosten natuurlijk) waren. En dan was er, de lei-
draad voor het leven, het smalle pad en de brede weg. Prachtig 
verbeeld in heel wat illustraties. Die brede weg, aantrekkelijk met 
zijn verlokkingen, maar met een zondig en zelfzuchtig gedrag, 
wereldse comfort en overdaad. Daarnaast het smalle pad van 
sober leven, ongemakkelijk, moeilijk begaanbaar. Die brede weg 
wisten we, leidde naar het verderf, de smalle weg naar de hemel. 
Dus namen wij toen blijmoedig dat moeilijke smalle pad.
Maar de tijd is verder gegaan. We kiezen al lang niet meer voor 
een smal pad of brede weg. We kiezen voor ons zelf. Ons hart en 
ons gevoel vertellen ons vandaag wel wat we moeten doen. Dat 
kan nog wel eens verkeerd uitpakken. Denk maar aan het verhaal 
van David en Batseba, of dat van Simson en Delaila. 

Goedgelovige koopman
Ook in een oud joods verhaal, opgenomen in het boek ‘De koe 
die naar de hemel vloog’ van Gottfrid van Eck, lezen we dat je 
niet zomaar op je gevoel moet afgaan.
Een eenvoudige, goedgelovige koopman bezoekt de rabbi en 
vraagt hem om zijn zegen voor een verre reis die hij met zijn 
koets zal afleggen. De rabbi geeft hem niet alleen zijn zegen 
maar ook een goede raad. ’Als je buiten stad of dorp een gezon-
de voetganger tegenkomt die je vraagt om mee te mogen rijden, 
sta dat gerust toe. Maar kom je een verlamde tegen, stop dan 
niet en rij snel door.
De koopman begrijpt niets van dit advies, het lijkt in te gaan te-
gen de religieuze plicht van zorg voor armen en zwakken. Maar 
hij heeft een groot vertrouwen in de rabbi en stelt geen verdere 
vragen.
De handelaar vertrekt en na een lange tocht ziet hij langs de 
kant van een verlaten landweg een bedelaar met krukken. De 
verlamde vraagt aan de koopman: ”Mag ik meerijden tot aan het 
volgende dorp?”
De koopman wil al ja zeggen, maar denkt ineens aan het advies 
van de rabbi. Hij slaat de deur van de koets dicht en maant zijn 
paard tot grote spoed. Voor een bocht in de weg kijkt hij nog 
even achterom en ziet dat de verlamde bedelaar zijn krukken 
weggooit en een geweer tevoorschijn haalt. Gelukkig kan hij snel 

door de bocht en is dan buiten schot. Terug in zijn eigen stad 
vertelt hij de rabbi wat er is gebeurd. “Maar rabbi, hoe heeft u dit 
kunnen voorzien? Kunt u soms in de toekomst kijken?”
“Welnee, het is een kwestie van gezond verstand. Een arme 
wandelaar met een goed stelbenen kan onderweg vermoeid 
raken en een lift nodig hebben waarvoor hij niet kan betalen. 
Maar iemand die ver buiten de bewoonde wereld op krukken 
loopt, moet wel een oplichter of struikrover zijn. Want hoe heeft 
hij daar anders kunnen komen?”

Klompen aan en gaan
Elk jaar wordt in januari het beroemde toneelstuk van Vondel, 
de Gijsbrecht van Aemstel opgevoerd. Dat stuk begint met het 
koor dat zingt  ‘Waar werd oprechter trouw, dan tussen man en 
vrouw, ter wereld ooit gevonden’. En vervolgt met ‘twee zielen 
gloeiend aaneen gesmeed, of vast geschakeld en verbonden in 
lief en leed’. 
Kijk, hier gaat het niet om een verstandshuwelijk. Een optelsom 
van positieve eigenschappen. Hier sprak het hart en werd met 
dat hart een vast verbond gesmeed voor zomerse en winterse 
tijden. 

Deze drie verhalen kwamen in mij op in deze woelige wintertij-
den. De knusheid van onze jeugd die velen van de lezers zullen 
herkennen. Dan de slimheid die we vaak in Joodse verhalen 
lezen. En hoe we zelfs nu nog kunnen leren van een toneelstuk 
uit 17e eeuw, een keuze maken op je gevoel. Daarna was het een 
zaak van klompen aan en gaan. Zo simpel is het dus. Als in die 
voorbije tijd van voetstapjes in de sneeuw en het smalle pad en 
de brede weg. Kiezen voor je gevoel. En dan zien we wel, met of 
zonder een schietgebed of het goed komt.

Klompen aan en gaan

Wandelen met zoetigheid, gezien op de tentoonstelling Het zoete 

gerecht in het Kunstmuseum.
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Van de 
diaconie

Dank voor alle gaven. Zoals u weet gaan de bijdragen naar goe-
de doelen in Nederland, Europa en Wereldwijd.
Mocht u een overschrijving willen doen dan kan dat op bank-
rekening: NL32 RABO 0365 4804 44 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Brielle. Vermeldt u alstublieft wel de naam van het 
doel zodat wij weten waar het naar toe moet.

Collecterooster
Het collecterooster tot en met 9 maart 2025 ziet er als volgt uit:
Zondag 26 januari Voedselbank 
Zondag 2 februari Noodhulp Israël en Gaza
Zondag 9 februari Werelddiaconaat Ethiopië 
Zondag 16 februari Diaconie 
Zondag 23 februari Diaconie
Zondag 2 maart Kerk in Actie Egypte
Zondag 9 maart Kerk in Actie China

We gaan in de nabije toekomst de collectedoelen tastbaarder 
maken zodat u meer inzicht krijgt in het doel waar we uw bijdra-
ge voor vragen. Het kan zelfs zijn dat het bovenstaande rooster 
al tussentijds wordt aangepast aan onze nieuwe werkwijze.

Kersttassen
Op 18 december zijn de Kersttassen gevuld met boodschappen 
van de Plus, geschonken door John Bos. Ze zijn bezorgd bij 
Vluchtelingenwerk en op andere adressen. Het ging in totaal om 
14 tassen. 
Dankjewel Willemijn, Annette, Tonn en John voor al jullie werk.

Kerstherberg
Op Tweede Kerstdag was er in de Sjoel weer een Kerstherberg. 
We hadden zo’n 15 deelnemers, het was ‘s middags rustig. Het 
was ook geen best weer om de straat op te gaan, dat speelde 

wel mee. De vijf vrijwilligers hebben voor een mooie dag ge-
zorgd, dank jullie wel.
Op 15 januari jl. heeft de vergadering van de diaconie weer 
plaatsgevonden.

Ook dit jaar mochten we vanuit onze 
diaconie van de Protestantse gemeente 
Brielle Stichting Vluchtelingenwerk blij 
maken met kersttassen voor nieuwko-
mers. Met zorg werden de tassen samen-
gesteld door Annette en mij, en daarna 
ingepakt en klaargezet door John Bos van 
PLUS Daarvoor dank!
Op 18 december jl. hebben we met z’n 
drieën Annette Schot, Tonn den Otter en 
ondergetekende, tien tassen overhandigd 
aan Pietje Wildenboer van de Stichting 
Vluchtelingenwerk. Eveneens heeft Tonn 
nog een tas overhandigd aan twee men-
sen van de groep die elke maandag in de 
Sjoel deelneemt aan de lunch. Wij hebben 
ook twee tassen mogen brengen bij men-
sen in onze gemeente die een steun in de 
rug verdienen. Dank aan Annette en Tonn 
voor hun medewerking.

Willemijn Kon, diakonaal medewerker

Kersttassen voor Vluchtelingenwerk
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Van de 
kerkenraad

Dit keer geen uitvoerig verslag van de 
kerkenraad omdat er in december niet is 
vergaderd. Pas 22 januari komen we weer 
bij elkaar. Maar er is wel belangrijk nieuws 
over restauratiewerkzaamheden van de 
kerk. In het vorige kerkblad informeerden 
we u al over noodzakelijk onderhoud om 
de veiligheid van de bezoekers te garan-
deren. Naast de subsidie van de overheid 
en de gemeente Voorne aan Zee is hier-
voor nog een eigen bijdrage vereist. 
Namens de kerkenraad hebben voorzit-
ter Wim Littooy en dominee Eibert Kok 
uitgebreid gesproken met het bestuur van 
de Vrienden bij monde van de voorzitter, 
de heer Derk Tuinema. 
Het is fantastisch dat de Vrienden maar 
liefst 17.000 euro willen bijdragen aan het 
noodzakelijk onderhoud. Een geweldig 
gebaar waar we erg blij en dankbaar voor 
zijn. 
In overleg wordt nog bekeken welk pro-
ject hiervoor het meest geschikt is.

Tijdgenoten gaan met elkaar in gesprek
De redactie van het kerkblad heeft ons, 
Ronald van de Vliet en Rianne Fortuin, 
gevraagd om iets te vertellen over de 
gespreksgroep Tijdgenoten. Een groep die 
in 2019 is gestart als ‘Een goed gesprek’ 
maar vanaf dit seizoen verder is gegaan 
onder de noemer ‘Tijdgenoten’.
Het is begonnen als initiatief om het 
gesprek te zoeken met de midden-gene-
ratie in onze gemeente. Bij midden-ge-
neratie werd gedacht aan mensen tussen 
de veertig en zestig jaar maar de leeftijd 

is inmiddels losgelaten. Vragen rond de 
zin van het leven en geloofsvragen zijn 
immers niet aan leeftijd gebonden. We 
zijn gestart met een eerste avond over 
het boek De leegte achter de dingen 
(2016) van Claartje Kruijff en daarna zijn 
er steeds wisselende thema’s of boeken 
onderwerp van gesprek geweest. De keu-
ze voor een thema of boek wordt altijd 
gemaakt in overleg met de deelnemers 
waarbij we proberen in te spelen op de 
actualiteit en op wat er leeft in de groep.

Het is inmiddels een gespreksgroep waar 
in vertrouwen gesproken wordt over 
wat op ons pad komt, hoe we daarmee 
omgaan en hoe ons geloof daarin een 
plek heeft. 
Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld het 
boek God en ik (2018) van Alain Ver-
heij gelezen en dit bracht boeiende en 
intense gesprekken. De afronding was 
bijzonder want hiervoor was Alain Verheij 
uitgenodigd in de Sjoel en dit bleek niet 
alleen voor onze gespreksgroep een 
trekker maar ook voor tal van andere 
gemeenteleden en mensen van buiten de 
gemeente. Dit seizoen zijn we begonnen 
met de Tien Geboden en ook dit levert 
verrassende gesprekken en inzichten op. 
Oude woorden zijn het, maar eenmaal in 
gesprek over de betekenis ervan in deze 
tijd en in je eigen leven, worden ze weer 
nieuw.
We komen zes keer per jaar bij elkaar 
op maandagavond in de Sjoel met een 
gezellige afronding aan het eind van het 
seizoen door met elkaar te eten. 
Belangstelling? Je bent van harte welkom 
op maandag 10 maart, 14 april en 13 mei 
om 20.00 uur in de Sjoel.

Ronald van de Vliet en 
Rianne Fortuin-Mosterd 
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Net voor de kerst mocht ik, bij een aantal 
trouwe bezoekers van de Sjoel die het 
niet breed hebben, Kerstpakketjes rond-
brengen. Samen met Vluchtelingenwerk 
Nederland in Brielle heeft onze diaconie 
14 pakketten verzorgd en ook langsge-
bracht. Ik was te gast bij mensen thuis 
in hun eigen omgeving, ook met allerlei 
lekkernijen waarmee zij andere mensen 
eveneens in gastvrijheid kunnen ontvan-
gen. 
Er ontstaan door het werk in en vanuit 
de Sjoel mooie relaties wat veel mensen 
goed doet. Binnen de landelijke Protes-
tantse Kerk Nederland (PKN) zijn meerde-
re locaties in Nederland waar de kerken 
de nadruk op diaconaat leggen om ver-

binding te vinden met hun omgeving en 
het beste te zoeken voor de medemens. 
Een onderzoeker van de PKN schrijft hier-
over wat diaconaat in essentie is. Zij wijst 
op vier verschillende manieren van ‘social 
engagement’ die Samuel Wells maakt, een 
predikant in Londen: ‘werken voor, zijn 
voor, werken met en zijn met’.
‘Al deze benaderingen zijn goed en nodig, 
maar het belangrijkste is om te zijn ‘met’ 
mensen. Dit vormt de basis voor de 
andere drie benaderingen. Dit ‘zijn met’ 
mensen hoort tot de kern van wat ‘kerk-
zijn’ is! God wil namelijk zelf ‘met ons’ 
zijn.’  Lessen vanuit het diaconaat, ‘Woord 
en Dienst’, juni 2023, van Joanna van den 
Berge-Bakker.

Dit galmt na vanuit de kersttijd, waar 
Jezus, ‘Emmanuel’ is genoemd, God met 
ons, Hij voor ons mens is geworden en 
dat wij kunnen meenemen het nieuwe 
jaar in. 
Afgelopen periode is er vanuit de Sjoel 
meer samenwerking ontstaan met ander 
maatschappelijk organisaties, onder ande-
re Vluchtelingen Werk Nederland in Briel-
le. Betrokkenheid bij het Vangnet-overleg 
gemeente Voorne aan Zee breed en het 
opzoeken van andere diaconieën, protes-
tant, katholiek en de evangelische kerken 
voor het HipHelpt project. Zo kunnen 
wij als kerk met handen en voeten in de 
wereld staan en bewegen.

Tonn den Otter, diakonaal werker

Diaconaal werk als maatschappelijke betrokkenheid

Geplande werkzaamheden
Dit jaar vindt er noodzakelijk onderhoud 
plaats aan onze kerk. Bij het raam van 
het middenschip worden enkele stenen 
onderdelen vervangen en zullen scheuren 
rond het raam gerepareerd worden. Daar-
voor wordt tijdelijk een steiger geplaatst 
in de kerk.
Van de dakgoot van de zuid-zijbeuk zal 
over de gehele lengte scheurvorming 
worden gerepareerd en zullen voorzie-
ningen aangebracht worden om dit in de 
toekomst te voorkomen. Alle met leien 
gedekte dakvlakken worden gecontro-
leerd. Beschadigde en ontbrekende leien 
worden vervangen. Schilderwerk zal 
gedaan worden aan alle dakkapellen, de 
consistorie en de entree portalen.
Architectenbureau Walraad stelt een 
meerjaren-onderhoudsplan op om inzicht 
te geven welke financiële middelen nodig 
zijn om het kerkgebouw in de toekomst 
in stand te houden. 

Kerstmarkt
De catering tijdens de kerstmarktdagen 
heeft het fraaie bedrag opgebracht van 
4.300 euro!
Een prachtig bedrag waarbij we allen die 
dit realiseerden hartelijk bedanken.

Gift
Via Grace van der Elst ontving het CvK 
een anonieme gift van 50 euro.

Introductie voorzitter
Als voorzitter van het College van 

Kerkrentmeesters (CvK) wil ik u allen een 
voorspoedig en gezond 2025 toewensen.
Dat dit nieuwe jaar ons mag inspireren 
om samen de schouders te zetten onder 
de toekomst van onze kerkelijke gemeen-
te.
Toen ik eind vorig jaar werd benaderd om 
het voorzitterschap van het CvK op mij te 
nemen, heb ik, na een goed gesprek met 
Wim Littooij, besloten om deze verant-
woordelijkheid aan te gaan.

De komende jaren staan we als kerkelijke 
gemeente voor grote uitdagingen, zoals 
eerder beschreven in het vorige kerkblad. 

Dit vraagt om visie, inzet en samenwer-
king.
In mijn eerste gesprekken met verschil-
lende commissies heb ik ervaren dat er 
veel betrokkenheid en expertise binnen 
onze gemeente aanwezig is.
Dit geeft mij het vertrouwen dat we ge-
zamenlijk in staat zijn om op een goede 
manier richting te geven aan de toekomst 
van onze kerk.
Samen kunnen we werken aan een kerk 
die stevig staat en toekomstbestendig is.
Ik zie uit naar de samenwerking met u 
allen.

Daan van der Ent

Van de 
kerkrentmeesters



Vanaf 2022 is er een groeiende samen-
werking ontstaan van onze gemeente 
met de Protestantse gemeente in Oost-
voorne en de Welkomkerk in Rockanje. De 
voorgangers ontmoeten elkaar regel-
matig om zaken te bespreken en om te 
kijken waar we iets voor elkaar kunnen 
betekenen. De jeugdouderlingen zijn 
om tafel gegaan waaruit gezamenlijke 
jeugdactiviteiten ontstaan zijn. In het 
najaar van 2024 hebben afvaardigingen 
van de kerkenraden elkaar ontmoet. En in 
de Musical Ruth, die op 15 maart 2025 in 
Brielle zal worden opgevoerd, ontmoeten 
mensen van de verschillende gemeenten 
elkaar.

Vanaf 2022 is er een gezamenlijk Leerhuis 

geweest. In 2023 werd voor het eerst 
de gezamenlijke Pinksterviering in Tinte 
georganiseerd. Wat een feest! In 2024 
waren er ruilbeurten, waarbij de predikan-
ten voorganger waren in elkaars kerken. 
We hebben een gezamenlijk team van 
vertrouwenspersonen gecreëerd.

In het predikantenoverleg en in het over-
leg van de kerkenraden is gesproken over 
mogelijke andere vormen van samenwer-
king. Daaruit is het plan geboren om elk 
jaar in elke plek tenminste één gezamen-
lijke activiteit te doen. Voor 2025 betekent 
dat het volgende.
Op Hemelvaartsdag, 29 mei, zijn we wel-
kom in Rockanje. Daar wordt (in samen-
werking met de Dorpskerk Rockanje) een 

programma geboden van een wandeling 
door de duinen onder leiding van een vo-
gelgids, een gezamenlijk ontbijt en aan-
sluitend een korte viering in de Welkom-
kerk. Voor wie geen eigen vervoer naar 
Rockanje heeft, wordt vervoer geregeld.
Op 8 juni zijn we weer welkom in Tinte 
voor de gezamenlijke Pinksterviering.
In de Vredesweek organiseren we op zon-
dag 21 september in Brielle een gezamen-
lijke oecumenische viering.
En op zondag 9 november vieren we de 
Dankdag gezamenlijk in Oostvoorne.

Op deze manier leren we elkaar beter 
kennen en kunnen we ontdekken wat we 
voor elkaar kunnen betekenen.

Eibert Kok

Nieuwe mensen voor ‘andersoortige diensten’
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Samenwerking met Oostvoorne en Rockanje

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar 
was er na afloop van de kerkdienst gele-
geheid om elkaar een gezegend nieuw-
jaar te wensen.

In 2022 is de werkgroep ‘andersoortige diensten’ van start ge-
gaan. Die groep heeft als taak meegekregen om invulling te ge-
ven aan het verlangen dat in het beleidsplan van onze gemeente 
is verwoord ‘om samen met de gemeente invulling te geven aan 
een grotere diversiteit in diensten en vieringen’ (liturgie, muziek, 
liederen, preken, leesrooster). 
Met in het beleidsplan kreten als: Van traditioneel tot meer ver-
nieuwend; Grotere betrokkenheid gemeenteleden bij diensten 
en vieringen; Andere vieringen met ruimte voor experiment.

De werkgroep werd in eerste instantie gevormd door twee leden 
van de Werkgroep eredienst, twee leden van de Kerkenraad en 
de predikant, met de bedoeling ook andere gemeenteleden 
daarbij te betrekken, met nieuwe, frisse, jonge ideeën. 

Sinds de start heeft de werkgroep invulling gegeven aan verschil-
lende diensten. In het afgelopen jaar bijvoorbeeld aan de dienst 
met emoticons met gebedspunten, de gezamenlijke Pinkstervie-
ring in Tinte, de dienst over verzoening met allemaal steentjes 
op de Avondmaalstafel, de startzondag, de Kerstnachtdienst. De 
werkgroep kan wel wat uitbreiding gebruiken, nieuwe impulsen, 
nieuwe ideeën. 

Vind je een grotere diversiteit in diensten en vieringen ook 
belangrijk en wil je daar een bijdrage aan leveren, voor kortere of 
langere tijd, of misschien incidenteel, laat het weten aan Jeannet 
Postma (secretaris) of Eibert Kok.

De beste wensen voor het nieuwe jaar
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Helaas komt er een einde aan het initiatief ‘Alles wat Ademt’ dat 
vele jaren, eens per maand, plaatsvond.
Jaren geleden opgezet voor het aanleren van nieuwe kerkliede-
ren uit het toen nieuwe Liedboek.
De laatste maanden slonk het aantal deelnemers sterker en dat 
maakt aan deze mooie activiteit in de gemeente een einde. 

Willem Christian Meyboom

De allerbeste wensen voor het nieuwe jaar wensen wij u toe, 
voor wij verslag doen van onze laatste verkoop in de Sjoel.
Met een opbrengst van € 1576,05 kunnen wij op deze dag zeer 
tevreden terug kijken. Ook voor creatieve hulp van buitenaf en 
inbreng op de dag zelf van spullen die u voor ons van waarde 
achtte en bij ons af kwam geven, zijn wij dankbaar. Dit alles 
droeg bij aan het mooie bedrag. Vrijwillig kwamen mensen zich 
aanmelden om op deze dag te helpen. Geweldig en dank hier-
voor! Ook de ‘oude’ garde was weer van de partij en zo liep alles 
op rolletjes.

De catering had het weer druk, de bloemen- en kerstafdeling 
konden het bijna niet aan. De verkoop van jam, appelmoes 
en meer ging goed en de vintage spullen van de Coppelstock, 
waaronder spelletjes, boeken en kerstartikelen gingen vlot van 
de hand. De verse taarten, cakes en ander lekkers werden net 
zoals de kaarten, sieraden en de handwerken goed verkocht. De 
spullen die werden ingebracht kregen ook een nieuwe eigenaar. 
Theun Klein had het druk met afrekenen.

Wij bedanken John Bos van de Plusmarkt, voor de boodschap-
pentas die hij beschikbaar stelde, en gewonnen werd door Betty 
Bergwerff. 
Hartelijk dank voor de mooie quilt die werd geschonken door 
Corry de Bruin en die werd afgemaakt door mevrouw Van Dijk. 
Janneke Schoemaker won deze quilt maar ook de twee kikkers 
van stof, die de namen kregen: Onderwater en Kroost. De namen 
werden met  lootjes trekken als de meest originele namen be-
schouwd. Tenslotte werd er ook nog van de zorgvuldig gespaar-
de DE-bonnen een gebaks- en koffieservies gewonnen door 
Ronald de Ridder.

Conclusie: al met al, is het een met vereende krachten mooie 
Najaarsmarkt 2024 geweest.

Dank, aan een ieder die heeft bijgedragen om deze dag ten gun-
ste van de Sint-Catharijnekerk tot een succes te maken.

Namens de dames van de Crea-doe, 
Grace van der Elst

Alles wat ademt stopt

Mooie Najaarsmarkt 
met vereende krachten

Vanaf 18 januari tot 8 februari
In de jaarlijkse Kerkbalans wordt aan u uw jaarlijkse financiële 
bijdrage gevraagd. 
Deze bijdrage is wellicht de belangrijkste bijdrage die aan alle 
leden van onze geloofsgemeenschap wordt gevraagd en die wij 
als essentieel beschouwen om onze geloofsgemeenschap finan-
cieel gezond te houden.

Op nationaal niveau gaan duizenden vrijwilligers elk jaar weer 
op pad om deze fondsenwerving te doen slagen. Ook voor onze 
eigen kerkgemeenschap zetten velen zich hiervoor in. 
Wij willen graag en bij voorbaat onze dank en waardering uit-
spreken aan allen die in Brielle jaar in jaar uit hun medewerking 
verlenen om de actie Kerkbalans tot een succes te maken. 
En aan u vragen wij om ook dit jaar weer ruimhartig te doneren, 
zodat wij ons geloof en samenzijn nog lang met elkaar mogen 
delen!

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Ies Dekker, secretaris 

Met elkaar, 
om elkaar
en voor elkaar

januari/februari 2025

Kerkbalans 2025, met elkaar,
om elkaar en voor elkaar



26 januari
1 Koningen 3: 1-15. Als Salomo net ko-
ning geworden is, krijgt hij ’s nachts een 
droom waarin God hem vraagt wat hij wil 
hebben. Salomo vraagt niet om een lang 
leven of om rijkdom of macht, maar om 
wijsheid.

2 februari
1 Koningen 3: 16-28. Twee moeders 
komen bij koning Salomo om recht te 
spreken. Van een van beide is het kind 
gestorven. Ze zeggen allebei dat ze de 
moeder zijn van het levende kind. Koning 
Salomo ontdekt wie de echte moeder is.

9 februari
1 Koningen 8: 12-30. Koning Salomo heeft 

een tempel voor God laten bouwen. Als 
de tempel helemaal klaar is, spreekt de 
koning het volk toe en bidt hij tot God.

16 februari
1 Koningen 9: 1-9. In een droom verschijnt 
God aan koning Salomo. God belooft dat 
Hij altijd aandacht zal hebben voor wat er 
in de tempel gebeurt, en Hij vraagt koning 
Salomo trouw te blijven in zijn geloof.

23 februari
1 Koningen 10: 1-13. Koning Salomo 
krijgt bezoek van de koningin van Seba. 
Zij heeft al veel bijzondere dingen over 
hem gehoord. In het paleis blijkt alles nog 
mooier dan ze dacht.

In deze periode maakt het leesrooster een uitstapje naar het Bijbelboek Koningen met 
verhalen over koning Salomo.

2 en 16 februari

(vrijdag 18.30 uur)
24 januari  Belia & Henk Lugtenburg
14 februari Lauwrens van der Leer
28 februari Johanneke van Vliet

•  elke maandag
 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
 12.00 uur aanschuiflunch
• elke vrijdag
 10.00 uur Inloophuis Sjoel,
 ’s middags repair café
• elke maandag
 Crea-doe-middag, 14.00 uur - Sjoel

Januari
29  Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur,  

Sjoel, Tjeerd & Anneke de Groot,  
06-4146 4146

Februari
 5  Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur, 
 Sjoel, Tjeerd & Anneke de Groot,  
 06-4146 4146
19 Huiskring Leef je geloof, 19.30 uur,
 Sjoel, Tjeerd & Anneke de Groot, 
 06-4146 4146
27 Biblio drama, Sjoel, 19.30 uur

Kerkdiensten Plantage

Kindernevendienst

Agenda

Bij de 
diensten
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Tijdens de drukbezochte Kerstnachtdienst werden we meegenomen terug naar Bet-
lehem en stonden we stil bij de betekenis van die plek.

Kerst in de kerk

Daan van der Ent is bereid om de taak op 
zich te nemen van voorzitter van het Col-
lege van kerkrentmeesters. Hij is inmid-
dels al aan de slag gegaan en op zondag-
morgen 26 januari zal hij officieel worden 
bevestigd tot ouderling-kerkrentmeester. 
We zijn blij dat hij deze belangrijke taak 
wil vervullen en dat hij deel zal gaan 
uitmaken van het College van kerkrent-
meesters en van de kerkenraad. Ook zal 
op 26 januari Jelle Jan Holwerda worden 
voorgesteld als nieuwe pastorale mede-
werker voor de wijk Nieuwland. Omdat 
we twee jaar geleden besloten hebben 

de kerkenraad kleiner te maken, wordt hij 
niet meer aangesteld als ouderling maar 
als pastoraal medewerker. Maar afgezien 
van het werk in de kerkenraad, blijft de 
taak dezelfde. We zijn blij dat hiermee de 
Pastorale werkgroep versterking krijgt om 
het belangrijke werk van aandacht voor 
elkaar te coördineren en vorm te geven. 
Voor beide personen is dit vrijwilligers-
werk niet onbekend – ze hebben het 
eerder gedaan – maar toch is elke situatie 
weer anders. Dat zij hun taak kunnen ver-
vullen tot opbouw van onze gemeente, 
met plezier en zegen!

Bevestiging ambtsdragers



Kerkdiensten vanuit de Sint-Catharijnekerk zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl 
en via ons YouTube-kanaal.
  Collecten

Zondag 26 januari 3de zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Brielse Voedselbank
ds. Eibert Kok bevestiging ambtsdragers Onderhoud

Zondag 2 februari 4de zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is paars  Noodhulp Israël en Gaza
ds. Marijke van Selm (Oostvoorne) ruilbeurt kindernevendienst Onderhoud

Zondag 9 februari 5de zondag na Epifanie Kerk in Actie  
10.00 uur liturgische kleur is groen Werelddiaconaat Ethiopië
ds. Eibert Kok dienst van Schrift en Tafel Onderhoud    
 medewerking Sint-Catharijne Cantorij

Zondag 16 februari 6de zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok kindernevendienst Onderhoud

Zondag 23 februari  7de zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Diaconie
ds. Eibert Kok  Onderhoud

Zondag 2 maart 8ste zondag na Epifanie Eredienst
10.00 uur liturgische kleur is groen Kerk in Actie 
gastvoorganger  Zending Egypte
  Onderhoud

Let op! 
Tijdens de diensten wordt de kerk beperkt of niet verwarmd. 
Trek iets warms aan!

Kerkdiensten 
Sint-Catharijnekerk
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 Knutselen in de winter

Kinderpagina

Kerstkinderen

Zit Gods winterse wijsheid verborgen in 
de sneeuw of misschien in de ijsbloemen 
op bevroren ramen? 
Als je de tijd neemt om goed te kijken 
zie je dat er in die ijsbloemen de mooiste 
bladervormen verborgen zitten. Worden 
de sneeuwvlokken onder een microscoop 
uitvergroot dan is het wonderlijk mooi 
wat er tevoorschijn komt. Gods winterse 
wijsheid? Om zelf een ijsbloem of een 
sneeuwvlok te knutselen kun je bijvoor-

beeld wattenstokjes gebruiken. Kijk maar 
goed naar het voorbeeld op het plaatje. 
Als je het eerst neerlegt op een blauw 
blaadje en het pas later vastplakt krijg je 
het mooiste resultaat. Veel succes!
Als redactie van het kerkblad ontvangen 
wij graag een foto van jouw mooiste 
resultaat. Een paar ingestuurde foto’s van 
die mooie sneeuwvlokken worden in het 
volgende kerkblad geplaatst. Succes en 
veel plezier. Wij zijn benieuwd.

Op Kerstmorgen hoorden we het verhaal van de geboorte van Jezus. God wil onder 
ons wonen. Met aandacht werd er geluisterd.
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Stevig gebouwd
Op een dag gaat het hard regenen en 

waaien. De rivieren stromen over, en de 

wind en het water slaan tegen het huis. 

Maar het huis blijft staan, want het is stevig 

gebouwd (Matteüs 7, vers 25).

 Nodig
•  Gladde keien (bijvoorbeeld van het tuin-

centrum)

• Watervaste stiften en verf

• Bijbelteksten uit dit verhaal.

 Uitleg
De bijbeltekst gaat over God als stevige 

basis. In de Bijbel wordt God ook vaak ver-

geleken met een rots, bijvoorbeeld:

‘U bent mijn rots, mijn vesting. U zult mijn 

gids zijn, mij leiden.’ (Psalm 31:4)

‘Hij (God) zette mij neer op een rots, een 

vaste grond voor mijn voeten.’ (Psalm 40:3)

‘Wees de rots waarop ik kan wonen, waar ik 

altijd heen kan gaan.’ (Psalm 71:3)

Mooie voorbeelden uit de Bijbel maar wat 

geeft jou de kracht om op te staan? 

Misschien heb je zelf ook een keimooie 

tekst om op een kei te schrijven. Maak ste-

nen met teksten of een tekening. Je kunt er 

ook een paar maken om weg te geven. 

 Voorbeeld gespreksvragen
•  Welke tekst heb je gekozen? Wat spreekt 

jou aan in deze tekst?

•  Wat geeft jou een stevige basis, waaruit 

haal jij je kracht

•  Wat geeft jou een stevige basis of de 

kracht om op te staan?

Kies een steen uit waarop je gaat schrijven/

schilderen. Bedenk een woord dat jou ste-

vigheid geeft in het leven. Schrijf dit op de 

steen en versier hem eventueel. Laat hem 

drogen en dan mag je de steen meenemen 

om er thuis nog eens aan te denken. In de 

Bijbel wordt een ‘rots’ ook vaak als beeld-

spraak gebruikt. Zo wordt God dan een 

‘rots’ genoemd. Hier liggen verschillende 

teksten. Als er één tussen ligt die je aan-

spreekt, mag je die op een steen schrijven 

of het kaartje mee naar huis nemen.
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Uit de 
Samenleesbijbel

Naar de rechter
In de tijd van de Bijbel waren koningen 
ook rechters. Als mensen een grote ruzie 
hadden, konden ze naar de koning gaan. 
Die vertelde dan wat er moest gebeu-
ren. Alle Israëlieten hoorden wat koning 
Salomo besloten had. 
Ze kregen veel respect voor hem. En 
ze begrepen dat God hem de wijsheid 
gegeven had om goede beslissingen te 
nemen.

Zelf doenWeetje

Koning Salomo moest een moeilijke keu-
ze maken, maar hij kwam met een heel 
wijs antwoord. Wat zou jij doen in de 
volgende situaties? Kun jij ook een ‘wijs’ 
antwoord bedenken?

.  Twee vriendinnen of vrienden geven op 
dezelfde dag een verjaardagsfeestje en 
je bent voor allebei de feestjes uitgeno-
digd. Wat doe je?

.  Je vindt op straat een briefje van 50 
euro. Wat doe je: houd je het zelf of 
breng je het naar de politie?

.  Voor je verjaardag krijg je een cadeau 
dat je niet leuk vindt. De gever vraagt 
wat je van het cadeau vindt. Zeg je de 
waarheid of zeg je dat je het een leuk 
cadeau vindt?

Twee vrouwen bij koning Salomo (1 Koningen 3, vers 5 tot en met 15) 

Het Bijbelboek Koningen in het Oude Testament begint met een nieuwe koning, koning Salomo. De gezondheid van zijn vader 
koning David werd slechter en daarom wilde hij dat zijn zoon koning werd. Koning Salomo is vooral bekend als wijze koning 
die veel geschreven heeft, ook in andere Bijbelboeken. De verhalen van en over koning Salomo zijn spannend en mooi om te 
lezen. Een van de bekendste verhalen is wel het verhaal over de twee moeders en hun baby’s. 

Twee vrouwen komen bij Salomo
Op een dag kwamen er twee vrouwen bij 
koning Salomo. Ze gingen voor de koning 
staan. De ene vrouw zei: “Koning, luister 
alstublieft. Deze vrouw en ik wonen in 
één huis. Ik heb pas een kind gekregen, 
een jongetje. Zij was erbij. Twee dagen 
later kreeg zij ook een kind, ook een 
jongetje. We waren alleen in huis, er 
waren verder geen andere mensen. Maar 
’s nachts is zij in haar slaap boven op haar 
kind gaan liggen. Daardoor is haar kind 
gestorven.
Toen is zij midden in de nacht opgestaan 
terwijl ik lag te slapen. Ze heeft toen mijn 
kind weggehaald en het bij haar in bed 
gelegd. Het dode kind legde ze bij mij 
neer.
Toen ik ’s ochtends wakker werd en mijn 
kind de borst wilde geven, zag ik dat het 
dood was. Maar toen ik nog eens goed 
keek zag ik dat het niet mijn eigen kind 
was.’ 
“Dat is niet waar!” riep de andere vrouw. 
“Het levende kind is van mij. Het dode 
kind is van jou!” De eerste vrouw zei: 
“Nee, het dode kind is jouw zoon. Het 
levende kind is van mij!”
Zo maakten ze ruzie bij de koning.

Salomo geeft een wijs oordeel
Koning Salomo zei: “Jullie zeggen dus al-
lebei dat het levende kind van jezelf is en 

het dode kind van de ander” Toen zei hij: 
“Haal een zwaard.” Zijn dienaren brach-
ten een zwaard. De koning zei: “Hak het 
levende jongetje in twee stukken. Geef de 
ene heft aan de ene vrouw en de geef de 
andere helft aan de andere vrouw.”
De moeder van het levende kind schrok 
vreselijk en riep: “Alstublieft koning, maak 

het kind niet dood! Geef het dan maar 
aan haar!” Maar de andere vrouw zei: “Ja, 
hak het kind maar in twee stukken dan 
krijgen we het geen van beiden.”
Toen zei de koning: “Maak het kind niet 
dood maar geef het aan de vrouw die het 
kind wil laten leven want zij is de echte 
moeder.”

Moeilijke keuzes
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Reede 38, Brielle
tel: 0181-412322
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Voor al uw bloemwensen

Voor al uw 
schilder-, behang- en glaswerk 

staan wij tot uw beschikking met een 
goed advies, service

en vakwerk
www.grevenstukschildersbedrijf.nl
info@grevenstukschildersbedrijf.nl

Dalweg 30a • 3233 KK Oostvoorne • (0181) 415577

GREVENSTUK SCHILDERSBEDRIJF

Lekker eten?
‘t Voorhuys heeft het voor u!

Vraag het aan Kirsten van Jole
voorhuys1@hotmail.nl
www.kaashandelvoorhuys.nl

‘t Voorhuys
Nobelstraat 3
Brielle

• belegde broodjes
• partyschalen
• cadeaupakketten
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Winter - wachten - wonder - wijsheid - wit - wolken  - welkom - warm

Psalm 23

Lied 473 uit ons liedboek heeft een duide-
lijke overeenkomst met de WINTER. Het 
begint namelijk met ‘Er is een roos ontlo-
ken uit barre wintergrond’.  In mijn optiek 
getuigt deze roos, naast de geboorte 
van het kindje Jezus, van Gods liefde. 
Maar dan de barre wintergrond? Wellicht 
refereert het aan vele barre ellendige 
situaties die het leven hier op aarde met 
zich meebracht en brengt. En dan toch 
die roos! Een symbool van universele 
liefde en mededogen. De roos ontluikt en 
komt tot leven om te getuigen van Gods 
liefde die het kwaad overwint. Een tijd van 
wachten gaat hieraan vooraf maar het 
wonder komt (eens) tot stand. 
Gods wijsheid is zoveel omvattend dat wij 
als mensen hier ons voordeel mee mogen 
doen. Als wij ons iets meer verdiepen in 
Gods winterse wijsheid dan is het niet 
alleen die roos maar eveneens de kleur 
van witte sneeuw. Ongeveer een maand 
geleden hebben we Kerst gevierd en ieder 
jaar komt het verlangen naar die witte 
Kerst bij ons allen bovendrijven. Het wit 
associeert immers met vrede en hemels 
licht en wordt met Kerst in de vorm van 
sneeuw voor ons op die manier concreter 
en tastbaarder. 

Hoe mooi is het om hier met behulp van 
de gegeven informatie uit het prenten-
boek ‘De sneeuwdief’ van Alice Hamming 
en Nicola Slater iets dieper op het ont-
staan van sneeuw in te gaan. 
Sneeuw ontstaat als hele kleine ijskristal-
len in de wolken die aan elkaar vastkle-
ven. Dan worden ze zwaarder en vallen 
ze naar beneden in de vorm van sneeuw-
vlokken, maar alleen als het koud genoeg 
is (kouder dan 2C).
Sneeuw is eigenlijk helemaal niet wit. 
De ijskristallen in de sneeuwvlokken zijn 
doorzichtig en kleurloos, maar ze hebben 
heel veel schuine zijden die het licht alle 
kanten op kaatsen. Het zonlicht gaat er 
voor een deel doorheen, maar er wordt 

veel licht teruggekaatst. Als het kleuren-
spectrum op deze manier wordt terugge-
kaatst, zien wij mensen dat als wit.
Sneeuwvlokken zijn dus fantastisch mooi 
en dat komt door de manier waarop ze 
ontstaan en door kleine veranderingen 
in de temperatuur waardoor er allerlei 
vormen en patronen tot stand komen 
die heel verschillend van elkaar zijn. Zo 
wonderlijk ...

Voor mij persoonlijk is de winter meer 
dan welkom. De beloftes die erin verbor-
gen zijn en die wonderlijke manier van 
het ontstaan van het licht raken mij in 
mijn binnenste. De winter hoe welkom 
ieder jaar opnieuw. En dan een witte 

roos. Deze heeft de mooie betekenis van 
puurheid en zuiverheid. Welke kleur roos 
ontluikt bij u uit de barre wintergrond? 
Een donkerroze roos betekent bijvoor-
beeld dankbaarheid.
Natuurlijk kan ik het niet laten om het 
genoemde prentenboek nogmaals onder 
uw aandacht te brengen. Wellicht mondt 
het uit in een prachtig warm moment 
met uw (klein)kind(eren).
De schrijfster en de illustratrice hebben 
mij al eerder verwarmd met een prachtig 
boek over de seizoenen herfst en lente. 
Nu nog hopen op het zomerexemplaar. 

Een warme wintergroet van 
Afke Holwerda 

Als één schaap van de kudde is ver-
dwaald,
wordt hij door een Herder teruggehaald.
De Heer is mijn Herder,
is een psalm van Davids hand. 
Zonder Hem is er geen verder,
mét Hem zien we het beloofde land.
Want Hij zal mij geleiden
naar de grazige weiden.
Hij brengt mij bij kabbelende beken,
daar mag ik ze horen, zijn woorden, zijn 

preken.
Daardoor kom ik nader
tot zijn en het Onze Vader.
Zo leerde ik bidden,
in voorspoed en nood,
bleef U in mijn midden,
terwijl ik U dankte voor ons dagelijks 
brood.
Uw woorden, uw geest, die bij onrust mij 
dragen.
Uw stok en uw staf, die terwijl ik wankel 

mij schragen.
Uw mantel, uw kleed, die bij vrees mij 
beschermen,
wij roepen U aan, wilt U ontfermen.
Uw woorden bekoren
en ik wil ze horen
want de Heer is mijn Herder,
met Hem wil ik verder.
Laten wij dit allen beamen,
in Jezus naam. Amen

Leo Poldervaart



V e r e n i g i n g  v a n  E s t a t e  P l a n n e r s  
i n  h e t  N o t a r i a a t

E P N 

Ambachtelijk en 
vakkundig inlijstwerk

• foto’s
• borduurwerk

• schilderijen
• zeefdrukken

• litho’s
• posters etc

Tevens originele oude gravures en schoonmaken 
van schilderijen

Voor het inlijsten van:

JAN BAZEN
LIJSTENMAKERIJ

ORIGINELE OUDE GRAVURES

Voorstraat 64
3231 BJ Brielle
0181 412083
www.janbazen.nl

AL MEER DAN 60 JAAR
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Samen aan tafel met de Lente Lunch
Dit jaar zal de Lente Lunch voor gemeen-
teleden vanaf 75 jaar gehouden worden 
op woensdag 21 mei 2025. U ontvangt 
hiervoor te zijner tiijd een uitnodiging.
Op maandag 27 januari aanstaande houdt 
de werkgroep hierover haar eerste be-
spreking. Daarna tot en met mei één keer 
per maand.
Wij gaan over dit jaarlijks terugkerend 
evenement brainstormen over wat en 
hoe wij iets voor u, als gemeentelid, kun-
nen betekenen.
Vorig jaar hebben Cees de Bruin en Ina 
van Veen-Appelmelk aangegeven te 
stoppen met het organiseren van de 
Lente Lunch. Zij zijn al hartelijk bedankt 
voor hun jarenlange trouwe en liefde-
volle inzet. Wij zijn blij dat Ada de Jonge 
en Verena van Wijk nu onze werkgroep 
komen versterken zodat wij optimaal 
kunnen blijven functioneren.

Grace van der Elst, 
diakonaal medewerker

Hoe begin jij aan dit nieuwe jaar? Laat je 
met opluchting het oude jaar achter je, of 
juist met dankbaarheid? Kijk je hoopvol 
vooruit, of juist met bezorgdheid? 
Een nieuw jaar is voor veel mensen een 
moment om even pas op de plaats te 
maken, om terug te blikken en vooruit te 
kijken. Vaak komen daar ook goede voor-
nemens bij kijken. ‘Dit jaar ga ik eindelijk 
die tien kilo afvallen.’ Of: ‘Dit jaar ga ik wél 
meer tijd vrijmaken voor mijn gezin.’ 
Een ander perspectief 
Ook het huidige jaarthema van de Pro-
testantse Kerk - ‘Als nieuw! Leven in het 
licht van Gods koninkrijk’ nodigt uit om 
een pas op de plaats te maken. Maar dan 
wel op een radicaal andere manier. Want 
hoewel er helemaal niets mis is met goe-
de voornemens, laat het licht van Gods 
koninkrijk ons perspectief nogal verschui-
ven. Dan gaat het opeens niet meer over 
onze eigen prestaties – of ons eigen falen 
- maar over onze ontvankelijkheid voor 
de goedheid van God. 
In één bijbelverhaal wordt dat heel duide-
lijk. In de gelijkenis van de werkers in de 
wijngaard  (Matteüs 20:1-16) vertelt Jezus 
over een landheer die er meerdere keren 
per dag op uit trekt om arbeiders te wer-
ven voor het werk in zijn wijngaard. Als 
de lange werkdag ten slotte afgelopen is, 
wordt het loon uitbetaald. En dan blijken 
alle arbeiders – of ze nu de hele dag of 
slechts één uur gewerkt hebben – het-
zelfde loon te ontvangen. De arbeiders die 

de hele dag gewerkt hebben, vinden dat 
onrechtvaardig. Maar de landheer vraagt 
hen: Ben je jaloers omdat ik goed ben? 
Het goede van God 
Het voelt voor ons logisch om te denken 
in termen van bezit, van verdienen, van 
recht hebben op, van loon naar wer-
ken. Maar in Gods koninkrijk gaat het 
over gezien worden, mee mogen doen, 
mogen ontvangen. Ten diepste leven we 
van de goedheid van God, en die is niet 
afhankelijk van onze prestaties. Dat kan 
een bemoedigende boodschap zijn: ook 
als je jezelf tekort voelt schieten, mag je 
terugvallen op de liefde en genade van 
God. Maar het zet je ook op scherp. Lukt 
het je om met diezelfde blik naar anderen 
te kijken? Schrijf je anderen af als hun 

prestaties achterblijven, of geloof je dat 
God ook hen het goede wil geven? 
Deze gelijkenis roept je niet op om alles 
uit je handen te laten glijden en rustig 
achterover te leunen. Ook in dit nieuwe 
jaar kan God volop nieuwe arbeiders in 
zijn wijngaard gebruiken. Mensen die ‘als 
nieuw’ in het leven durven te staan, zich 
durven te laten scherpen door het licht 
van Gods koninkrijk dat hen al toevalt. 
Mensen die iets van dat licht willen delen, 
juist op plekken waar het donker is. Doe 
je mee? 

  Ds. René de Reuver scriba van de gene-
rale synode (landelijke kerkvergadering) 
van de Protestantse Kerk in Nederland.

Een gezegend nieuwjaar
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Vandaag 
besteld, 
vandaag 
in huis.
Bij PLUS kun je je boodschappen online bestellen. 

Dat is al handig. Maar helemaal handig is  

PLUS Express: daarmee heb je je boodschappen 

2 uur later al thuis. Of ze staan na 2 uur  

al klaar bij jouw PLUS.

John Bos / Reede 36 // Brielle //  

Openingstijden: ma - za 8.00 - 20.00 | zo 12.00 - 18.00

NIEUW

Plus Bos   Reede 36   3232 CZ Brielle

Beleef het verschil.

0181 507083
info@bloemetjesenbijtjes.com

Zeg het met bloemen

Superverse bloemen
maandag op de markt
vrijdag Nobelstraat 18



Afgelopen zondag werd ik verrast met 
een mooie bos bloemen die ik kreeg na 
het overlijden van mijn broer. Dit gebeur-
de slechts een paar maanden na het over-
lijden van mijn zus. Hartelijk dank voor dit 
lieve gebaar.

Corry de Prieëlle

Het was hartverwarmend om zoveel 
meeleven te ervaren bij mijn onverwach-

te opname in het ziekenhuis. Bedankt 
voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen 
en bezoekjes. 
Alle goeds gewenst voor 2025.

Trudy Morgenstern

Blij en verrast was ik met de mooie bos 
bloemen die ik mocht ontvangen uit de 
kerk. Hartelijk dank.

J.L. Lageweg-den Bakker

Bedankt

Inleveren kopij

Hopen dat het licht ook in de wereld komt

The Passion: ‘Ik ben bij je’

19

Kopij inleveren voor 14 februari 12.00 uur: 
onskerkblad@protestantsegemeentebrielle.
nl. U kunt de kopij ook brengen naar Tine 
Wolters-Lobs, Voorstraat 164. Het nieuwe 
kerkblad komt uit op 27 februari. Voor 
foto’s: Joost de Koning, (0181) 416043.

Onze kerk is ook te volgen op: 

Protestantse Gemeente Brielle 

pgbrielle

Met de blijde boodschap van de geboorte van het kind dat het licht van de wereld is 
vieren we Kerst in de hoop dat het licht ook bij ons en in de wereld om ons heen gebo-
ren wordt. In de schikking is de ontvangende lijn naar boven geschoven hoger kan niet 
meer. Dicht bij het licht in de ontvangende lijn zijn lichte materialen gelegd sneeuwbes, 
witte bloemen, heide en sedum sempervivum symbool voor eeuwig leven.

The Passion van KRO-NCRV is op televisie 
op donderdag 17 april om 20.30 uur. Het 
thema van The Passion 2025 is: ‘Ik ben 
bij je’. 
De vijftiende editie van The Passion vindt 
plaats op Witte Donderdag 17 april in 
Terneuzen. De uitzending is live te volgen 
bij de KRO-NCRV op NPO1. The Passion 
Hemelvaart komt vanuit de gemeente 
Sluis en is te zien op donderdag 29 mei. 
Zing, draag of loop mee

De inschrijvingen voor de processie en 
het koor van The Passion 2025 zijn geo-
pend. Iedereen kan zich aanmelden om 
op Witte Donderdag 17 april mee te lopen 
achter het grote verlichte kruis tijdens de 
live-uitzending. Ook kunnen mensen zich 
aanmelden voor als kruisdrager tijdens de 
processie. 
Aanmelden via https://kro-ncrv.nl/
programmas/the-passion
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(ruime gratis parkeergelegenheid aanwezig)
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